
 

5-daagse busreis “Genieten in Noord-Holland”  op 23 t/m 27 september 2024 
 
Maandag 23 september - dag 1: Vertrek naar Den Ilp en De Rijp. 
We vertrekken om 09.30 uur vanaf het stadshuisplein (ingang stadhuis), richting hotel “De Rijper Eilanden” in  
De Rijp (Alkmaar). We stoppen onderweg voor een kopje koffie/thee (2x) met iets lekkers. Daarna rijden we 
door een mooie omgeving naar de Drie Zwanen in Den Ilp voor de lunch (koffietafel)  bij Wil Kok, de buurvrouw 
van wijlen Anton Heyboer met zijn vele vrouwen. De Drie Zwanen ligt namelijk vlak naast de galerie en winkel 
van zijn vrouwen. Voor de lunch wordt hierover een film getoond.  Hierna rijden we naar het dorp De Rijp. Hier 
bent even vrij om het mooi dorp op eigen gelegenheid te verkennen.  Jan Adriaanszn. Leeghwater noemde De 
Rijp in de 17de eeuw 'Het beste dorp van Holland'. U ziet er o.a. fraai gerestaureerde huizen uit de zeventiende 
eeuw. Een van de mooiste dorpen van Noord-Holland en het culturele hart van het Land van Leeghwater. Na al 
dit moois rijden we naar ons hotel. Bij aankomst in het hotel checken we in en bent u even vrij. Vanavond 
dineren we in het restaurant van uw hotel en is de avond ter vrije besteding. 
 
Dinsdag 24 september - dag 2: Ochtend vrij & het Marine museum 
Na het uitgebreide ontbijtbuffet zijn we vanochtend vrij om de omgeving te verkennen, voordat we naar Den 
Helder rijden. In Den Helder zal een eenvoudige lunch worden geserveerd en bezoeken we het Marine museum. 
Het museum ligt op de voormalige marinewerf Willemsoord en is ondergebracht in de Stichting Koninklijke 
Defensiemusea. Het museum bestaat uit enkele gebouwen aan de wal en enkele schepen aan de kade. Uniek is de 
onderzeeboot Tonijn, deze onderzeeboot kan van binnen bekeken worden. Aan boord vertellen oud-
bemanningsleden spannende verhalen. Na dit bezoek rijden we terug naar ons hotel voor het diner en een 
gezellige avond samen. 
 
Woensdag 25 september - dag 3: De afsluitdijk, Museum Joure en Markerwaarddijk 
Na het ontbijt gaan we de Afsluitdijk over naar Friesland en rijden richting Joure voor een bezoek aan het (Douwe 
Egberts) Museum Joure. In het grote museum maakt u onder meer kennis met de geschiedenis van koffie en thee, 
al 260 jaar geproduceerd door het Jouster bedrijf Douwe Egberts. Het museum bezit daarnaast een grote collectie 
Friese klokken en er zijn werkplaatsen van drukkers, de koffiebrander, klokkenmaker, koperslager, theepakker 
en zilversmid.  In het Koffie- en Theehuis kan genoten worden van een heerlijk kopje Douwe Egberts koffie. In het 
museumwinkeltje De Witte Os waan jij je even terug in de tijd. Hier worden vers gebrande koffie, losse soorten 
thee, polkabrokken, zoethout, anijs en vele andere waren verkocht. We gaan in het museum aan tafel voor een 
lekkere broodmaaltijd en vertrekken hierna naar Lelystad. Via de Markerwaarddijk rijden we naar Enkhuizen 
en zo terug naar ons hotel, waar u vrij bent voordat we aan tafel gaan voor het diner. 

          
Hotel De Rijper Eilanden               Muiderslot                                 afsluitdijk                                      onderzeeboot. 

 
Donderdag 26 september - dag 4: Dagje Texel 
Na het ontbijt gaan we naar één van onze bijzondere Waddeneilanden: Texel! In Den Helder gaan we aan boord 
van de ferry voor de oversteek. Hier ontmoeten we onze gids die aan boord komt van de touringcar en u 
meeneemt voor een indrukwekkende rondrit over het eiland. 
U leert alles over de bijzondere dorpjes, het Wad en de natuur die dit eiland zo bijzonder maken. Na de rondrit 
rijden we naar den Burg, de 'hoofdstad' van het eiland. Hier bent u nog vrij voor de lunch, een terrasje, wandeling 
of een bezoekje aan een museum of kerk. Aan het einde van de middag rijden we terug ons fijne hotel waar we 
vanavond voor het laatst samen dineren. De avond is ter vrije besteding. 
 
Vrijdag 27 september - dag 5: Muiderslot, terugreis en diner ter afsluiting 
Na het ontbijt en uitchecken, vertrekken we naar Muiden waar we een bezoek brengen aan het Muiderslot. In 1285 
is het gebouwd met één doel: verdediging! Sinds 1878 is het een rijksmuseum. Ontdek hoe het leven vroeger was. U 
ziet hier o.a. harnassen van ridders, zwaarden, gebruiksvoorwerpen, meubels, schilderijen en beelden. Onder 
leiding van gidsen krijgt u een rondleiding door het Muiderslot.  Na het bezoek rijden we naar Ankeveen voor een 
Ankeveense koffietafel. Daarna zet de chauffeur u af bij Naarden Vesting waar iedereen nog even op eigen 
gelegenheid rond kan wandelen. Omstreeks 15.00/ 15.30 uur vertrekken we huiswaarts. We sluiten de reis af met 
een heerlijk diner en komen omstreeks 19.30/ 20.00 uur weer in Veghel aan.   Graag tot een volgende keer! 
 

Reissom 5-daagse reis Genieten in Noord-Holland 23 t./m 27 september  2024 

2-persoonskamer € 589,00   Per persoon 

1-persoonskamer € 641,00 (€ 589,00 + 1 persoonstoeslag van € 52,00 )   

      Exclusief: Reis- en annuleringsverzekering, deze dient u zelf af te sluiten.  Vergeet niet uw paspoort of identiteitskaart mee 

te nemen.    Inschrijven kan t/m 25 juni 2024.   Geeft u ook uw dieetwensen aan en of een rollator gebruikt.  

Inschrijven liefst digitaal via het inschrijfformulier op de site van Wijnu of met het inschrijfformulier in het Wijnu gebouw. 


